
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 27 juli 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. T. Brand 

 

Zingen: Lofzang van Simeon vers 2 (Oude Berijming) 

2 Een licht, zo groot, zo schoon, 

Gedaald van ’s hemels troon, 

Straalt volk bij volk in d’ ogen; 

Terwijl ’t het blind gezicht 

Van ’t heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 

 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 36 vers 3 (Weerklank) 

3 Bij U, Heer, is de levensbron, 

uw licht doet, klaarder dan de zon, 

ons ’t ware licht aanschouwen. 

Bestendig uw gerechtigheid, 

uw gunst en goedertierenheid, 

voor wie op u vertrouwen. 

Bewaar mij voor de trotse voet, 

verhinder dat ik vluchten moet 

voor goddeloze handen. 

Maar zie, de bozen storten neer 

zn opstaan kunnen zij niet meer: 

zij sterven in hun schande. 

 

Lezing van de wet  

  



Zingen: Weerklank lied 387 vers 1 en 2 

1 Loof God, die mij, al wat ik heb misdreven 

om Christus' wil genadig wil vergeven, 

daar Hij voor mij gerechtigheid verwief. 

Hij wil mijn zonden nimmermeer gedenken, 

maar uit genade mij vergeving schenken, 

omdat zijn Zoon ook voor mijn zonden stierf. 

2 God ziet mij aan, hoezeer ik ben verloren, 

geneigd tot zonde sinds ik werd geboren: 

een aard waarmee ik heel mijn leven strijd. 

Ik hoef in zijn gericht niet om te komen, 

want Christus heeft mijn schuld op zich genomen, 

o troost zo groot, reeds hier in deze tijd. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jesaja 59 vers 9-19  

9 Daarom blijft het recht ver van ons, en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij hopen op licht, maar zie, 

er is duisternis, op een lichtstraal, maar in dikke duisternis wandelen wij. 

10 Wij tasten als blinden langs de wand, ja, wij tasten als mensen zonder ogen; wij struikelen op de 

middag als in de schemering, in bloei van dagen zijn wij als doden. 

11 Wij brommen allen als beren, en zuchten droevig als duiven. Wij hopen op recht, maar het is er niet, 

op heil, maar het blijft ver van ons. 

12 Want onze overtredingen zijn talrijk voor U, en onze zonden getuigen tegen ons; ja, onze 

overtredingen zijn bij ons, en onze ongerechtigheden kennen wij: 

13 het overtreden en het liegen tegen de HEERE, het afkeren van onze God, het spreken van 

onderdrukking en opstand, het bedenken en uitspreken van woorden van leugen uit het hart. 

14 Daarom wordt het recht teruggedrongen en blijft de gerechtigheid ver van ons; want de waarheid 

struikelt op het plein en wat eerlijk is, kan er niet binnenkomen. 

15 Ja, de waarheid ontbreekt, wie het kwaad mijdt, wordt uitgebuit. De HEERE zag het, en het was kwalijk 

in Zijn ogen dat er geen recht was. 

16 Toen zag Hij dat er niemand was, en Hij was ontzet omdat er niemand tussenbeide trad; daarom 

bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. 

17 Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas, en zette de helm van het heil op Zijn hoofd; Hij trok 

wraak aan als een gewaad, en bekleedde Zich met na-ijver als met een mantel. 

18 Overeenkomstig de daden zal Hij vergelden: grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn 

vijanden; aan de kustlanden zal Hij vergelding doen. 

19 Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid vanwaar 

zij opgaat; wanneer de vijand zal komen als een rivier, blaast de Geest van de HEERE hem weg. 

 

Schriftlezing: Markus 10 vers 46-52 

46 En zij kwamen in Jericho. En toen Hij Jericho uitging met Zijn discipelen en een grote menigte, zat de 

zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, langs de weg te bedelen. 

47 En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luid te roepen: Jezus, Zoon van David, 

ontferm U over mij! 

48 En velen bestraften hem, dat hij zou zwijgen, maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm U 

over mij! 

49 En Jezus stond stil, en zei dat men hem moest roepen. En zij riepen de blinde en zeiden tegen hem: 

Heb goede moed, sta op, Hij roept u. 

50 En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. 



51 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: 

Rabboni, dat ik ziende mag worden. 

52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en hij 

volgde Jezus op de weg. 

 

Zingen: Psalm 119 vers 53 (Oude Berijming) 

53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

 

Prediking 

 

Zingen: Psalm 18 vers 9 (Weerklank) 

9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 

zijn word is waar en zuiver te allen tijde. 

Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 

voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 

Want wie is God, dan deze onze Here? 

Wie is de rots die alles kan trotseren? 

Alleen die god die mij met kracht omgordt, 

bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 146 vers 1, 6 en 8 

1 Prijs den HEER met blijde galmen; 

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 

Vrolijk wijden aan Zijn lof; 

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 

Hem verhogen in mijn lied. 

 

8 't Is de HEER van alle heren, 

Sions God, geducht in macht, 

Die voor eeuwig zal regeren 

Van geslachte tot geslacht. 

Sion, zing uw God ter eer! 

Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 

 

6 't Is de HEER, wiens mededogen 

Blinden schenkt het lieflijk licht; 

Wie in 't stof lag neergebogen, 

Wordt door Hem weer opgericht; 

God, die lust in waarheid heeft, 

Mint hem, die rechtvaardig leeft. 

 

 

Zegen 


